
Hallo allemaal 

Deze week duiken we in de wereld van het oude Egypte. We maken een zandschilderij, 
cactussen en piramides en houden een kamelenrace in de woestijn. Welkom in Egypte! 

Groetjes van Wendy, Djovah, Marieke, Brenda, Chanel, Heidy, Henny en Ellen 

Maandag 28 oktober
Spaghetti piramide
We gaan aan de slag om met spaghetti en marshmallows als enige materialen,
een mega grote piramide te bouwen.

Egyptische katten
Alle moderne huiskatten hebben hun prinselijke leventje aan de wilde Egyptische
kat te danken. Zo’n 4000 jaar geleden veroverde dit dier de harten van de mens
en werden ze voor het eerst als huisdier gehouden. Maak er zelf één die op jouw
kamer kan pronken.

Dinsdag 29 oktober
Zanderig zandschilderij
We verven niet met verf maar met zand! En natuurlijk met lijm, anders blijft het
niet plakken op ons schilderij!

Woestijnyoga
We gaan heerlijk ontspannen tijdens een yogasessie. We doen woestijn poses,
denk hierbij aan een cactus of dromedaris die we nadoen!

Lunch: Broodje knakworst

Herfstvakantie
Troetelberen/Knuffelberen:
Egypte en de woestijn
Grote Beer BSO

28 oktober t/m
 01 november



Woensdag 30 oktober
Kamelenrace
Welk team heeft de snelste kameel? Kom erachter tijdens deze spannende
kamelenrace!

Reptielen
Een medewerker van Exotus Serpenti komt langs en geeft een unieke presentatie
over reptielen. Kinderen komen meer over reptielen te weten EN krijgen de kans
om een slang of hagedis te aaien of aan te raken!

Lunch: Tosti's

Donderdag 31 oktober
De dorstige cactus
Kan een cactus water opnemen? Of hoeft hij dat niet eens? Bij deze proeven
leren we de prikkelplanten een beetje kennen.

Spoken maken
Het spookt hier behoorlijk! We maken een spook van witte stof en een
pingpongbal. Maak jij een eng spook, of juist een schattig exemplaar?

Herfstvakantie
Troetelberen/Knuffelberen:
Egypte en de woestijn
Grote Beer BSO

28 oktober t/m
 01 november



Vrijdag 1 november
Natuurlijke piramides
Ga buiten op zoek naar allerlei verschillende materialen en gebruik deze om
een prachtige piramide te bouwen.

Egypte diorama
We maken een diorama: een hippe, open kijkdoos. Je kunt eindeloos variëren en
zelf bepalen wat er precieste zien is.

Vandaag eten we een zakje chips

Herfstvakantie
Troetelberen/Knuffelberen:
Egypte en de woestijn
Grote Beer BSO

28 oktober t/m
 01 november


